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Wanneer je nu geblinddoekt ergens in Zwolle zou worden 
afgezet, valt moeilijk te raden waar je bent. Hooguit verschilt 
het geluid per wijk of per straat. Vroeger was dat wel anders. 
Roel Steenbergen beschrijft in De geur van de stad welke 
indruk het toen nog veel kleinere Zwolle in zijn jeugd op hem 
maakte. Hij geeft een prachtig sfeerbeeld van de activiteiten 
die er plaatsvonden, van een katholieke mis tot de veemarkt 
en van de stoomtreinen op het station tot de schroeilucht die 
van het beslaan van de paarden bij Poppe afkwam. Steenber-
gen voert je mee langs al die ‘geurige’ plaatsen in de stad. Als 
je zijn verhaal leest zou je bijna willen dat je het nu ook nog zo 
zou kunnen ervaren. Maar, de stad ruikt niet meer. Hooguit 
naar een oliebollenkraam. Een groot deel van de zaken die de 
geur in de stad veroorzaakten zijn verdwenen of ingeperkt, 
omdat dit anders overlast voor omwonenden geeft.  
Het levendige beeld dat Steenbergen in zijn artikel van Zwolle 
oproept, was reden voor de redactie om hem voor dit artikel te 
bekronen en hem de prijs voor de schrijfwedstrijd uit te keren. 

 
 


